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Dit is 'm, de sierlijke Gelderse slenk. Een eeuw gele-
den was hij immens populair in Nijmegen. Mensen
hielden de vogels op zolder, lieten ze wedstrijden
tegen elkaar vliegen ter vermaak. Een tijdlang

was de slenk weg, nu is ’ie terug. Soms zie

je hem vliegen hoog boven Nijmegen.

Kenmerkend is het klappende geluid

van zijn vleugels. Het klinkt als een

ovatie. Applaus voor Nijmegen.
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Nijmeegse duif is terug




WEGGEVLOGEN ;

een Rode S1. SLENKEDUIF

Terug tc bezorgen tegen

{ 5.—~ beloning.

R. v. HILTEN,

De Gelderse slenk was de
populairste duif van Nijme-
gen. Toen verdween hij.
Dankzij kweker Pieter Jans-
ma is het ras nu bezig met
een heuse comeback.

door Vera Mulder
en klein, hard poepje van
een Gelderse slenk. Daar
wordt duivenhouder Pie-
ter Jansma (39) gelukkig
van. ,Is de poep gezond, dan is het
beestje gezond, en dat is toch het
belangrijkste.”
Sinds 2007 kweekt Jansma de Gel-
derse slenk; in vervlogen tijden de
bekendste duif van Nijmegen. Aan
het einde van de negentiende
eeuw was het wedstrijdvliegen
met de vogels een waar volksver-
maak in de stad. Na de Tweede
Wereldoorlog verdween het ras uit
beeld, maar dank zij Jansma en
een paar andere enthousiaste kwe-
kers worden de vogels nu op-
nieuw populair.
Jansma heeft altijd een duivenhart
gehad. , Als klein ventje had ik al
sierduiven op de boerderij van
mijn ouders. Toen ik ging stude-
ren moest ik even afscheid van
mijn passie nemen, maar toen ik
mijn huidige appartement vond
wist ik: de tijd is rijp voor nieuwe
duiven in mijn leven.” De liefheb-
ber woont sinds vijf jaar in het cen-
trum, vier hoog, met een dakter-
ras dat uitzicht biedt over de hele
stad. Op het terras staan twee dui-
venhokken: eentje met slenken en
eentje met speelderkes. Zoals de
naam doet vermoeden zijn deze
laatste speelse duiven. Laat ze los
en het mannetje gaat rondjes om

zijn vrouwtje heen vliegen.

De speelderkes zijn mooi, maar de
slenken spelen toch wel de meest
prominente rol in het leven van
Jansma. Wanneer hij over zijn dui-
ven praat, lichten zijn ogen op, als
ware het zijn kinderen waar hij
over spreekt. Jansma: ,,Thuisko-
men na het werk is een feest. Ik
mis ze overdag en als ik dan thuis-
kom...” Hij pauzeert, werpt een
liefdevolle blik op zijn duiven en

vervolgt: ,Dan doe ik de terras-
deur open en dan beginnen ze alle-
maal te koeren. Zo fijn.”

Ook binnenshuis is de slenkenlief-
de alom tegenwoordig. In de slaap-
kamer staat een kast met honder-
den duivenboeken. Titels variéren
van Die Taubenrassen tot Fancy Pi-
geons. Op het toilet en boven zijn
bed hangen schilderijen van slen-
ken. Toch is Jansma niet de hele
dag bezig met zijn beesten. ,,De

Waterstr. 14, Nijmegen
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Pieter Jansma, trotse houder van de Gelderse slenk op zijn platje, vierhoog

aan de Grotestraat in Nijmegen.

zorg voor duiven wordt vaak over-
schat. De basis is 's ochtends voe-
ren, s middags laten vliegen en ’s
avonds nog even bij ze kijken. Een
hond verzorgen kost meer tijd.”
Het is middag en dus tijd voor de
duiven om hun rondje boven Nij-
megen te vliegen. Als slenken vlie-
gen, heet dat ‘Zzwemmen’, vanwe-
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ge hun vleugels die de schoolslag
in de lucht lijken te doen. Het ge-
luid dat de duiven dan produceren
is nog het best te vergelijken met
een applaus. Hun vleugels klappen
boven hun hoofd tegen elkaar bij
elke vleugelslag. Met hun staart ge-
bogen en de kop omhoog drijven
ze in het zonlicht. Jansma zwij-

Gelderse slenk: trots
en temperamentvol

NIJMEGEN - Toen Pieter Jansma in
2007 de mogelijkheid kreeg zijn
oude liefde, sierduiven, weer op te
pakken, kwam hij via het Gelders
Landschap uit bij de Gelderse
slenk. Jansma: ,,Een vogel die een
historie heeft met de stad waarin
ik woon: perfect.”

In Nijmegen en omgeving kwam
de vogel toen nauwelijks nog voor:
er was alleen een klein stammetje
in Wijchen. Het is nog steeds een
exclusief ras, in Nederland zijn er
ongeveer 200 exemplaren van.

De Gelderse slenk is een ‘Nijmeeg-
se’ duif omdat hij begin vorige
eeuw veel werd gehouden in de
stad. Er was zelfs een Nijmeegse
Slenkenclub die onderlinge wed-
strijden hield.

De Gelderse slenk is een trotse
duif. De vooruitstaande borst en
naar achteren gerichte nek van de
vogel geven hem een echte macho-
uitstraling. Dat is overigens niet
iets dat terugkomt in het karakter
van de duif. Slenken zijn over het
algemeen tamme beesten die
graag dicht bij huis blijven. Het
meest kenmerkende aan de slenk
is zijn vliegstijl.
Daar zijn drie
onderdelen in
te onderschei-
den: het sprin-
gen, het zwem-
men en het zei-
len. Met sprin-

gen wordt het opstijgen van de vo-
gel bedoeld: met de borst vooruit
en een paar korte, krachtige vleu-
gelslagen stuwt de vogel zich op-
waarts, de lucht in. Daarna komt
het zwemmen: met een klapgeluid
slaan de vleugels boven en onder
het lichaam van de vogel samen
om snelheid te maken. Ten slotte
is er nog het zeilen. Hierbij richt
de slenk zijn vleugels ten hemel
en drijft hij door de lucht. ,Echte
luchtkunstenaars”, volgens Jans-
ma. Het is een van de weinige dui-
venrassen zonder blauwe kleur-
toon in zijn veren. De slenk kan
verschillende kleuren hebben:
rood, geel en alle tinten daartus-
sen.

Slenken zitten graag een beetje be-
schut. Jansma: ,,De duiven zitten
bij mij heel veilig. We zitten hoog,
van katten of roofvogels hebben
we geen last.” Helaas geldt dit niet
voor elke duivenkweker. Zoals een
vriend van Jansma, die een ander
sierduivenras houdt in Den Bosch.
»Daar hebben ze nogal veel roofvo-
gels. Hij had een webcam geinstal-
leerd om zijn duiven in de gaten

te houden,
ziet hij er in-
eens eentje
opgegeten
worden. Erg
he? Dan zit-
ten we hier
toch beter!”

melt. ,Het vliegen is mooi, maar
het allermooiste is toch wel de pa-
ringstijd. Dan mag ik de duiven
aan elkaar koppelen. Kijken welke
stelletjes een klik hebben, chemie.
Duiven zijn eigenlijk net mensen.
Het mannetje is vaak te hitsig en
daar wordt het vrouwtje dan cha-
grijnig van. Daarom zet ik ze in

het donker bij elkaar. Zo zien ze el-
kaar niet, maar ruiken ze elkaar
wel. Dan kunnen ze rustig wen-
nen.” Sommige slenken zijn met
pensioen. Ze waren niet meer ge-
schikt om mee te kweken, dus nu
wonen ze in alle rust op boerderij-
en. Jansma bezoekt ze nog vaak.
,Het blijven toch je duiven, he?”




